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Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. 
 
De Paaskaars wordt aangestoken.  
 
(de gemeente gaat staan) 
 
Zingen: Psalm 68: 3 
3. 
 O God, de wonderen die Gij deed, 
 toen Gij daar voor ons henen schreed! 
 De aarde werd bewogen. 
 Dit is de berg van uw verbond! 
 Uw stromen drenken hier de grond, 
 hier daalt Gij uit de hoge. 
 Een regen van vrijgevigheid 
 hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
 uw erfdeel dat versmachtte. 
 Uw schare heeft zich daar gezet; 
 dit is uw woord, dit is uw wet: 
 Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 
Groet: 
vg. De vrede van de Heer zij met u en jullie allen. 
g.   Zijn vrede zij ook met u 
 
Bemoediging: 
vg. Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
  
Drempelgebed. 
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Aanvangslied: Psalm 68:7 
7. 
 God zij geprezen met ontzag. 
 Hij draagt ons leven dag aan dag, 
 Zijn naam is onze vrede. 
 Hij is het die ons heeft gered, 
 die ons in ruimte heeft gezet 
 en leidt met vaste schreden. 
 Hij die het licht roept in de nacht, 
 Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
 dat wordt ons niet ontnomen. 
 Hij droeg ons door de diepte heen, 
 de Here Here doet alleen 
 ons aan de dood ontkomen. 
 
(de gemeente gaat zitten) 
 
Kyrie gebed…   
voorganger: ……daarom bidden wij U zingend 
gemeente  : Ontferm u Heer 

     Ontferm u Heer 
     Ontferm u Heer 

 
Zingen:  ELB 167:1, 3, 5 en 6 
1. 
Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 
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3. 
Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild, 
mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt. 
Uw Naam is mijn toren, waar 'k veilig vernacht; 
o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht. 
 
5. 
Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
O Hart dat mijn hart en 't heelal houdt omvat, 
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 
 
6. 
Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 
 
Gebed bij de opening van de schrift.  
 
(gesprek met de kinderen) 
Kinderlied:  Hemelhoog 121/AwN I, 30: 1, 5 en 6  
1. 
Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder 
water en zonder brood. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
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5. 
Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 
en het eindigt niet. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
  
6. 
Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor zijn komst en zeg Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen 
daar al van eeuwigheid zag. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 
(kinderen naar de nevendienst)       
 
 
1e schriftlezing:  
Psalm 139: 1-10,  17-18, 23-24. 
 
2e schriftlezing:  
Openbaring 7: 2-4; 9-17. 
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Zingen: NLB  726 : 1, 3 en 4 

1.  
Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
3. 
Komende uit de verdrukking, 
en de kleren wit als sneeuw 
in het bloed van 't Lam gewassen 
van het vuil van deze eeuw, 
in vervolgingen standvastig 
wachtende op U, o Heer, 
overwonnen zij de satan 
en de wereld neemt een keer. 
 
4. Ja, zij hebben overwonnen 
met uw kruis als hun banier, 
volgend U in uw verzoening, 
door de diepe doodsrivier. 
Met uw lijden medelijdend, 
medestervend in uw dood, 
vonden zij het eeuwig leven 
en hun loon bij U is groot. 
 
Uitleg en verkondiging. 
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Zingen: NLB 727: 1, 4 en 10  
1. 
Voor alle heilgen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, 't allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
4. 
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 
 
10. 
Van alle einder, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
 
Voorganger: 
 
Wij gedenken….. 
Vandaag gedenken wij met name 
wie wij in het voorbije jaar 
aan de dood moesten laten; 
de namen van onze doden 
die ons lief waren 
en met wie wij het leven deelden. 
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Hun namen roepen herinneringen in ons op. 

Herinneringen aan goede en kwade momenten. 

Nog altijd is er het verdriet om het gemis 

omdat hun leven ten einde ging 

èn dankbaarheid 

omdat wij hen gekend hebben. 

Dankbaar om wat zij ons gaven….. 

om wie zij voor ons wilden zijn. 

Met wie wij onze tijd…onze liefde…onze dromen deelden, 

soms maar zo kort. 

 
Wij herinneren ons vandaag 

ook de namen van hen die vergeten lijken, 

die nauwelijks meer worden genoemd. 

We brengen ons te binnen de namen 

die alleen nog klinken in de stilte van ons hart. 
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Wij  gedenken: de namen 
28-12-2014 Gerrit Hendrik Kleijwegt    75 jaar 
 
12-01-2015 Elizabeth Adriaantje van der Vliet  83 jaar 
 
29-01-2015 Margaretha Geertruida Helena Quak-Ravenstijn 

73 jaar 
 
22-02-2015 Jan Mostert      84 jaar 
 
30-03-2015 Rob du Chatinier     75 jaar 
 
05-05-2015 Daniël Izaäk Robbemond    81 jaar 
 
08-05-2015 Maria van Dijk-Moerman    85 jaar 
 
15-05-2015 Teunis Cornelis Snikkers    90 jaar 
 
03-06-2015 Teunis van Vliet      86 jaar 
 
16-07-2015 Trijntje Qualm - Quak                    100 jaar 
 
27-07-2015 Barbara Cornelia van de Baan - Padmos 81 jaar 
 
09-09-2015 Maaike 't Hooft      95 jaar 
 
23-09-2015 Abraham Degeling     86 jaar 
 
30-09-2015 Jan Molenaar      97 jaar 
 
21-10-2015 Lena Quak       93 jaar 

*Voor allen die wij niet met name noemen,  
maar die wij hebben liefgehad in dit leven en  
die in ons hart verder leven ontsteken wij een kaars. 
(de gemeente gaat staan) 
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Voorganger: 
In verbondenheid met de levende God 
die ons voorgaat 
in de nacht, 
die is,  
die was en zal zijn, 
onze schuilplaats bij nood, 
die ons draagt 
in de palm van zijn hand, 
staan wij hier met ons verdriet. 
 
Vol herinnering zijn onze gedachten, 
vol verdriet omdat  
hun leven ten einde ging. 
Laten deze namen waarmee wij  
hen kenden  
niet vergeten raken. 
In zijn Licht  
gedenken we allen, 
we zien uit  
naar het Licht  
dat ons verbindt 
 in dood en leven. 
Wij zijn nu stil  
om hen te gedenken 
 
 
…..stilte….. 
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Zingen (staande):  “Gedachtenislied”  
(tekst: Ds.A.Westerdijk, melodie gezang 293). 
In ’t gedenken van de namen, 
Heer, schiet ons gemoed weer vol, 
want de liefde van ons samen 
is geen uitgespeelde rol. 
Altijd weer dat warme plekje 
van verlangen in je hart; 
in die stille gloed ontdek je, 
hoe je denken is verward. 
 
Heer, op velerlei manieren 
weegt die lege plek zo zwaar, 
is het leven nooit meer vieren 
in ‘t gemis van hem of haar. 
Daarom smeken wij nu samen: 
Draag ons verder in dit land 
met de ons geliefde namen, 
ook geschreven in Uw Hand. 
Waar de weg dan heen mag leiden, 
leer ons leven met Uw zon, 
hemelstralen die bevrijden 
door U, Heer, Die overwon! 
Dan gaan wij weer moedig verder 
met hun namen in ons hart, 
met vertrouwen op U, Herder, 
Trooster van ons aller smart. 
Zo gedachten we de namen 
horen daarin ook dé Naam, 
van Wie zegevierend –amen-eens verenigt al te zaâm! 
(de gemeente gaat zitten) 
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Dienst der gebeden: 
dankgebed, voorbede, stil gebed en ‘Onze Vader’. 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Slotlied: NLB  634: 1 en 2 
1. 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
  
2. 
 Licht moge stralen in de duisternis, 
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Uitzending en zegen…  
gemeente: Amen, Amen, Amen. 
 
 
 


